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Die Politik ist keine Wissenschaft, sie ist eine Kunst - Otto von Bismarck, Rede im Reichstag am 15. März 1884 

Russisch Verkeersbureau Rusreis (Haaksbergen) en het Otto von Bismarck Institut für Europäische Politik i.o. 
(Berlijn – Parijs – Sint Petersburg - Deventer) organiseren in mei 2024 een bliksembezoek aan Moskou voor 
moedige liefhebbers van internationale politiek. Nu de miljarden euros verdwenen belastinggeld niet meer te 
tellen zijn, zeggen wij, als enige minderheid in Nederland die niet op de regenboogvlag vertegenwoordigd is, dat 
wij NIET in oorlog met Rusland zijn, en dat deze absurde broederoorlog zo snel mogelijk gestopt dient te worden! 
Deelnemersaantal is beperkt tot 35. De bulletpoints van onze vredesmissie:  

 Aangezien er geen directe vluchten naar Moskou mogelijk zijn vliegen we ’s nachts met Turkish Airlines via 
Istanboel naar Moskou. De kosten en de reistijd zijn daardoor groter dan u van ons gewend bent.  

 Alle eventuele veiligheidsrisico’s houden wij als RusReis nauw in de gaten, in overleg met de russische overheid.  
In de aanloop hebben we iedere maandag zoomcalls om problemen en uitdagingen te identificeren en door te 
spreken. 

 We logeren in een uitstekend hotel vlak bij het Rode Plein, met alle regeringsgebouwen en toeristische attrakties 
op loopafstand. Centraal staan ontmoetingen met counterparts uit politiek, diplomatie, media; bezoek aan een 
school. We rekenen nu al op veel goodwill van de Moskouse bevolking voor ons (minderheids)standpunt in deze 
waanzinnige Ɵjden.   
 

Deelnamekosten: 2550 euro pp, inclusief: Hotel National* met ontbijt obv 2 persoonskamer; transfer luchthaven-
hotel aankomst + vertrek; vluchten AMS-IST-MOW vv; entreegelden overdag; med.verzekering; visum, overige 
maaltijden. Excl. Theatertickets, toeslag eenpersoons kamer. Minimum aantal deelnemers: 10; maximum aantal 
deelnemers: 35. Aanmeldingen mogelijk tot en met maandag 15 april 2024. 



 

Deventenaar Pieter Eggermont  is net als onze demissionaire premier en onze koning geboren in 
1967, en studeerde net als zij in Leiden; en dit is dan ook het enige wat hij met hen 
gemeenschappelijk heeft. Zijn studie Ruslandkunde sloot hij af in augustus 1991, de maand 
waarin de Sovjetunie uit elkaar viel. Dat de studierichting Ruslandkunde vrij snel daarna óók 
ophield te bestaan, bleek een voorbode van de toenemende verslechtering der Nederlands 
Russische betrekkingen, die uitmondde in een oprukkende NATO, in F16 selfies van Rutte en 
Zelensky in Eindhoven en regenboog-Leoparden in de Oekraïense modder in 2023.  
Eggermont reisde in 35 jaar ongeveer 50 maal naar Rusland en andere staten van de voormalige 
Sovjetunie, en woonde er vijf jaar. Na Moskou en Petersburg woonde Eggermont ook lange tijd in 
Parijs en Berlijn. Bij zijn zoektocht naar grandeur en soevereiniteit in vijf Europese hoofdsteden, 
nam hij de schade op van het rode marxisme in 1917-18 (drie keizers verloren gelijktijdig hun 
kroon!), het bruine marxisme van 1933-45, en het technocraten-regenboog-NWO marxisme met 
Gesundheitstalibanismus van Klaus, George en Maxima.  
Dit is de eerste groepsreis van het Otto von Bismarck Institut für Europäische Politik. 

 

Tijdsplanning 
Maandag 19 februari 2024 19.30  
Maandag 26 februari 2024 19.30  
Maandag 4 maart 2024 19.30   
Maandag 11 maart 2024 19.30  
Maandag 18 maart 2024 19.30 
Maandag 25 maart 2024 19.30 
Maandag 1 april 2024 19.30 
Maandag 8 april 2024 19.30 
Maandag 15 april 2024 19.30 
 
Iedere maandagavond: 
Zoom Call voor deelnemers en geïnteresseerden. 
 
Laatste mogelijkheid tot aanmelden Maandag 15 April. 
Maandag 22 april 2024 19.30 Zoom Call voor deelnemers    
Maandag 29 april 2024 19.30 Zoom Call voor deelnemers    
Maandag 6 mei 2024 19.30 Zoom Call voor deelnemers  
https://meet.google.com/ezr-nyro-czp 

 

 

 

Centraal staan ontmoetingen met politieke partijen, diplomatie, 
media, wetenschap. We rekenen op veel goodwill van de 
Moskouse bevolking voor een delegaƟe van opposiƟonele 
krachten uit het land van Peter de Grote. 
  
De Doema (foto links) is te bezoeken! Het complete programma 
hoort u Ɵjdens onze zoomcalls. Ook het avondprogramma, 
Bolshoi, Kremlin Paleis (foto onder) krijgt uitgebreid aandacht! 
 

Dag 1 Vertrek Woensdag 8 mei  
18.30 – 23.55 Vlucht TK 1954  
Amsterdam Schiphol – Istanboel 

 

Dag 2 Aankomst Moskou Donderdag 9 mei  
01.50 – 5.45 Vlucht TK419 Istanboel – Moskou 
06.45 Transfer met bus naar hotel  
Dag van de Overwinning! We proberen zo dicht mogelijk bij 
het Rode Plein te komen!    
Dag 3 Vrijdag 10 mei 
Ochtend-, middag- en avondprogramma 
Dag 4 Zaterdag 11 mei 
Ochtend-, middag- en avondprogramma 
Dag 5 Terug naar Huis! Zondag 12 mei 
Ochtendprogramma, Lunch onderweg 
13.45 - 17.55 Vlucht TK414 Moskou – Istanboel 
19.35 – 21.20 Vlucht TK1955 
Istanboel – Amsterdam 

 


